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God die alles maakte

Hermann von Müller / Jacques Bleij

2. God die ’t gras gemaakt heeft,

de bloemen in de wei,

de bomen, vruchten, vogels,

zorgt ook voor mij.

3. God die alles maakte,

de maan, de sterrenrij,

als duist’re wolken komen,

zorgt steeds voor mij.
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