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de schaduw Gods mag wonen
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bij psalm 91

Antonie Oomen
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Geen duister zal je overvallen,

Engelen zendt Hij alle dagen

2.

er is een licht dat eeuwig brandt.

Duizenden doden kunnen vallen, -

om jou tot vaste gids te zijn.

Zij zullen je op handen dragen

jij blijft geschreven in Gods hand.

door een woestijn van hoop en pijn.

God is een schild voor zijn getrouwen

die leven van geloof alleen.

Geen bange nacht zal je doen beven,

geen ziekte waar een mens van breekt.

Lengte van leven zal God geven,

Hij zal een nieuwe hemel bouwen

Wordt ook wel gezongen op de wijze van psalm 66
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