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Voor de zieken voor de armen

Kom aan boord

Ron Schröder & Marianne Busser, tekst Lydia Zimmmer

refrein:

Voor het meisje dat blijft denken:

‘Alles gaat bij mij steeds mis’.

Voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is.

Voor het kindje dat nog nooit

van trouw of liefde heeft gehoord,

is er altijd nog die Ene

en die roept: ‘Kom maar aan 

boord!’

refrein:

dalje@solcon.nl
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